
De familie Mulders waren te gast in Mhofu van 19 januari t/m 25 januari 

2010 
 

Beste familie Lauteslager, 

We hebben een hele fijne tijd gehad in Zuid-Afrika, vooral het weer daar. Dat was wel 
even slikken toen we op Schiphol aan kwamen,dat scheelde meer dan 30 graden. 

 

De week dat we in jullie huis Mhofu waren, was heel erg fijn. 

Het is een fijn huis, met alles erop en eraan, en het weer was vrij goed, wel was 

het erg warm en erg vochtig. We hebben ook nog een zware onweersbui gehad, wat 

wel even eng was. We zijn heel veel weg geweest, wel 4 keer naar het Kruger Park 
gedaan. En de Big 5 gezien, ja ook het luipaard, die stak vlak voor de auto de weg 

over. Als we s`morgens thuis waren kwamen er bosbokjes en de hele familie  

wrattenzwijn, 3 kleine biggetjes een hapje mee eten. Ook hebben we blauwaapjes op 

bezoek gehad, die hebben we niet gevoerd. Zij zijn wel een beetje brutaal,maar wel 
heel leuk. Ook veel dieren in het dorp/park gezien. We hebben genoten en die 

dieren zo vlak aan het huis was heel apart! We hebben jullie huis als een 

hele goede thuisbasis ervaren. Ik stuur jullie nog wat foto`s na. 
 

Groetjes, 

Renè en Henny Mulders 

 

 

 
Fred en Wilma waren in Mhofu van 27 januari t/m 2 februari 2010. 

 
Hallo Wilma en Ivo,  

We hebben een prima week gehad in jullie huis.  
Misschien ken je het al maar we vonden Reilly's Rock hilltop lodge in Swaziland erg 

leuk. 
We hebben in het bed geslapen waar eens Prins Bernhard in heeft gelegen! 

Fijne vakantie nog gewenst en succes in de toekomst. 

 
Groeten,  

Fred van Zegveld en Wilma Rijkee  

 


